Liturgie voor viering met avondmaal in Zeddam 8- 2- 2026
Thema: Over ambities gesproken!

De organist bespeelt het orgel.
Welkom en kaarsen worden aangestoken..

- verstilling
- Drempelwoorden, bemoediging en groet
-287:1,2,4

Gemeente gaat zitten

- Inleidende woorden

- Lied: Kom, Schepper, Geest....( zie bijlage).

- Lezing: Micha 2: 1-2

- Lied: Loof God niet meer overal...( zie bijlage).
- Lezing:1 Korintiérs 1: 10-13

- Lied 991:1,2,5,7

- Overweging

- Orgelspel

- Lied 315

- VVoorbeden en stil gebed

- Collecte

- tijdens de collecte wordt de tafel in
gereedheid gebracht

TAFELVIERING

v. Als we samen aan tafel gaan, jong en oud
groet de Heer ons zelf:

v. De vrede en liefde van de Heer is met ons allen.
Heffen wij dan ons hart omhoog
en brengen wij dank aan onze God,
die het waard is onze dank te ontvangen.

- Tafelgebed, met gezongen Sanctus (Heilig) : 405: 1
- afgesloten met het Onze Vader

v. Heer Jezus Christus, Gij hebt Uw apostelen gezegd:

"Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u"

Laten wij dan ook elkaar groeten met zijn vrede. Geeft elkaar de hand en wenst elkaar de
vrede van Christus

Omdat de Heer zelf zijn tafel heeft gereedgemaakt zijn allen genodigd, groot en klein, die
geloven in of hopen op zijn toekomst.



Zijn er mensen die op hun eigen plaats brood en wijn willen ontvangen ?

- Tijdens het uitdelen van het brood en wijn klinkt orgelspel
- Uitdelen van brood enwijn

- Dankgebed
- Staande zingen van het slotlied: Ik zic de hemel opengaan...( ze bijlage)

- Heenzending met zegen...



